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SİNE-İMEKTEP'TEN 
İLKİNİZE VE 
BİLKİNİZE 


Görüldüğü gibi SM yayın hayatına ısrarla devam ediyor. Ustelik ansiklopedi ya da gupon ya da jöle falan da vermeden. Hatla ve hatta fiyatını indirmeye de devam ediyor. 


Yan tarafta görmüş olduğumuz duyuru ciddidir. Bize cn "sevdiğiniz" hocayı yazın, nedenini de belirtin, gelecek sayıda ifşa edelim, teşhir edelim, komuoyu olaum, ses getirelim. (Not: adınızı yazmak zorunda değilsiniz, yazsanız bile bizde saklı kalır. Ama kuraya katılıp kazanmak istiyorsanız yazın) Adresimiz: Sine-i Mektep 
PK: 63 Cebeci. 


Bu arada dergimizde çalışmak isteyenleri bekliyoruz (çok bekleriz). Karikatür çizenler, yazı şeedenler, yeni bir fikri olanlar yukarıdaki adrese künyenizi, bölümü- 


nüzü falan yazın, sizi bulalım. ihya 


edelim, teatide bulunalım. 


Geçen sayıda "dört liramı isterim" esprisi yerine başka espriler yapan üç kişiyi dergi kadrosuna aldık. Dergiye satın almak için nazlanan sekiz kişiyi 1se bir köşe- de kıstırıp dövdük. Dergiyi kendiliğinden alan bir kişiye ise plakcı 


verdik, onu öptük, ona şarkılar 


söyledik. 
Gelecek sayıda buluşalım. 
Hoşçakalınız. 


HER AN ÇIKABİLİR FİYATI : 1995 TL. 


SİNE-İ MEKTEP OKURLARININ OYLARIYLA 
EN SEVİLEN HOCAYI SEÇİYOR: 


Eğer sizin de çok sevdiğiniz bir hocanız varsa hemen kendisini çok sevdiğinizi belirten bir yazıyı bize iletin. Örneğin hocamız sizi odasından kovmuş olabilir, 20 yıldır aynı kitaptan ders anlatıyor olabilir, çok küfürbaz olabilir. Bunlar gibi sizin de "sevmek" için gerekçeleriniz varsa bunları paylaşalım. 

Seçilecek sevilen hocayı doğru tahmin edecek kişiler arasında yapılacak çekilişle, bir kişi bu hocayla birlikte, hocaların yemekhanesinde yan yana yemek yiyecek. Tabii bu konuda var olan bürokratik engeli dekanlığın yardımlarıyla aşacağız. Fikir bizden uygulama yüce dekanlıktan. 


PK : 63 Cebeci/ANK. 


Türkiye'de Ghost Busters'daki hayaletlere taş çıkartacak bir hortlak var Adını siz koyun... 


g< 

» Yavuz Sabuncu'nun |Ili- Uluslar ve Kamu'ya verdiği Çağdaş Devlet Düzenleri dersine yastıkla gelmek hoca tarafından yasaklandı. Kararı, derse pijamayla gelmeyi deneyen bir öğrenciyi gördükten sonra alan Yavuz Sabuncu, "Dersin işleniş yöntemi ve temposunun yastık gerektireceğini sanmıyorum" dedi. 

> Fes-Kom'a İşletme bölümünden 16 
kişi daha atandı. Ayrıca ODTÜ işletme bölümünden 3, Marmara İşletme'den 2? 
ve Cambridge İşletme'den 1 kişi de fahri üye yapıldı. 

» Okulda yeni bir topluluk daha kuruldu. "Okula Gitarı ile Gelenler Topluluğu"nun şimdilik 15 üyesi bulunuyor ve "okula araba ile gelenler" topluluğuna yakında rakip olacağı tahmin ediliyor. 


» Bülent Daver, geçenlerde ütülü takım elbisesiyle, güzel bir bayanla birlikte görüldü.Hocamızın, Burkina Faso'da hiç tanıdığı olmadığını söylemesi bu şaşkınlığı katmer katmer katladı. 


> Mehmet Ali Ağaoğulları hiç el-kol hareketi yapmadan ders anlattı. Ayrıca yerli malı kot giyerek Lee Cooper severleri üzdü. 

wa Derginiz Sine-i Mektep dünyanın dört bir yanında beğeni ile izleniyor. Paraguay'dan gelen Guarani dilindeki mektup çözümlenemese de mektubun buram buram övgü koktuğunu anlamak bizim için zor olmadı. Ayrıca Çin'den gelen mektubu, çevirmenin "çeviremem ayıp" “diyerek çevirmeye yanaşmaması dergimizi çekemeyenlerin oyunlarını açıkça orta- ya koyuyor. 


KAVAĞA CIKTI 


» Çukurcuma Postası adlı gazete 
100 ciltlik dev ansiklopedi vereceğini duyurdu. "Nah yaparsınız!", "Babayı verirsiniz!" diyerek eleştirilerini sunan Milliyet, Hürriyet ve Sabah gazetelerine karşı "sizin dediklerinizin hepsi doğruysa, biz neden vermeyelim?" diyerek kendilerini savunan Çukurcuma Postası yazar ve yöneticileri, gazetenin tirajının 2'den 500.000'e çıkmasından memnun görünüyorlar. 


> Sayın dekan, geçenlerde SM ile yaptığı röportajda, emekliliğini istediğini, 


Trakya'da yeni bir çiftlik alıp, oraya yerle- 


şeceğini söyledi. 

> Basic Instinct adlı filmin Cuma günkü 19:00 seansı ahlak zabıtası tarafından basıldı. Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra 
18 yaşından büyük erkekler serbest bırakılırken, kızlar muayene için zührevi hastalıklar hastanesine sevkedildi. 


> Levent Kırca son olarak bizim dekanın kılığına girmeye çalıştı. Ancak 18 
saat uğraşılmasına rağmen başarılı olunamadı ve Levent Kırca Bakırköy'e kaldırıldı. 


» Ozal'ın Mısır gezisi sırasında gördüğü piramitleri çok beğenmesi üzerine, Mehmet Keçeciler, Konya ovasında Özal ve ailesine bir piramit yapılması için ka- nun teklifi verdi. 

» Siyaset Felsefesi Topluluğu'nun "cinsellik" konulu toplantısı ses getirdi. 
Topluluktan Nurettin, kendisinden başka okulda abazan kalmadığını açıkladı. Ka- 


mu bölümünden topluluğa geniş katılım . 


bekleniyor. 


KOKTEYL İZLENİMLERİ 


4 Aralık Cuma günü, SBF sütunlu salonunda Dekanlık tarafından düzenlenen 
133. yıl kutlama kokteylini Sine-i Mektep adına izleyen muhabirimiz Haydar Don Carleone bildiriyor: 


Kokteyl Türkiye saatiyle 18.00'da başladı, bendeniz salona 17.55'de gelmiştim, girişte mon senyor Dekan Bey beni ayakta karşıladı Tam ben kendimi bir halt zannetmeye başlamıştım ki, Dekan bey'in herkesi bir nevi SBF şansölyesi edasıyla ayakta buyur ettiğini gördüm. Derken bir takım öğrencilere rastladım, oysa majesteleri Grandük Devrez'in böyle öğrenci davet etme gibi bir huyu yoktu. Tam Lordum Dekan Bey'e gidip onları şikayet edecektim ki, öğrenciler arasında şöyle bir konuşmaya tanık oldum: "Lan şu bizim dekan çok iyi adam ya, bir de bazı nankörler adamı beğenmiyorlar Zaten begenmeyenler ondan ders almayanlar. Bak, bize ikinci sınıfta geldi, hepimiz 90-100 aldık. 
Bu yıl pazarlama dersine geldi, yine aynı. 
Hem de bizim sınıfı özel olarak kokteyle da- 


vet ediyor, beğenmeyenlerin hepsi kıskanç. 


Sine-i Mektepçiler ise hem kıskanç hem de tembeller..." 


Yaptığım küçük bir araştırma sonucu, bu öğrencilerin -hepsinin yakasında majestelerinin kraliyet arması olan kırmızı karanfil vardı- Ji İşletme sınıfı öğrencileri olduklarını öğrendim. Kimmerya, Nemedya ve Cebeci'nin tek hakimi olan sayın prensimizin tebası arasında yaptığı bu ayrımcılığa önce inanmak istemedim; ama daha sonra kötü kalpli (ama yakışıklı) başvezir Celal Göle'nin de işin içinde olduğunu öğrenince susup yememe içmeme baktım. Bir takım yiyecek ve içeceklere Somali'den gelmiş gibi saldıran davetliler, kısa sürede yiyecekleri tükettiler. Bu arada patates cipsini kürdanla yemeye çalışan bir şahıs (muhtemelen bir bürokrat) özellikle dikkatimi çekti. Neyse, sonuçta o akşam kokteylden çıkan bin atlı çocuklar gibi şendi, bin atlı o akşam dağ gibi yiyecek tüketti. 


Akşamın hüzünlü yanı, bütün herkes gittikten sonra dağ gibi bulaşık ve yapılacak uzun bir temizlikle başbaşa kalan okul çalışanlarının yüzleriydi. Hepsinin yüzünden majesteleri Galler Prensi'ne duydukları minnet okunuyordu. 


KADAYIF 


DERYÂ-MİSAL FİKİRLER VE ZİKİRLER 1 


Hepinize Selamınaleyküm, i 

Allah uzün ömür versin, üzerinde yaşadığımız seyyare- nin gidişatı hiç hoş değildir. Pek yakında borular ötecek, benden söylemesi. Geçen gün dünyanın bu halıne üzülüp kıvranırken tuvalette aniden aklıma parlak fikirler geldi. 
Alem başımıza yıkılmadan bizleri tehdit eden belalara karşı çare önerilerimi sizlere aktarayım dedim. 

I- Somali Üzerine Tezler: 

Benim bu memlekete ilgim birinci sınıfta Yasın denen kefereyle tanışmamla başladı. O gündür bu gündür bu ülkeyı hiç sevmem. Daha önceden sorsalar haritada yerini gösteremezdim (Hoş şimdi de gösteremem). Herif beni zorla mil- 


- liyetçi etti. Neyse efendim, şahsi meseleleri bir kenara 


bırakalım, yıne de şahsımca Somali'ye asker göndermemiz çeşitli nedenlerden fevkalade sakıncalıdır. Şöyle ki: 

a) Gözü dönmüş aç yamyam taifesi bizim gürbüz delikanlıları yıyebilir. Çözüm: Yasin iyice beslensin, dellenen kalabalığın önüne atılıp, kaçılsın. 

b) Zifiri karanlıkta iki metrenin ötesinden bu Araplar gö- 


“ zükmez, valla duman ederler bizimkileri. Çözüm: Ameri- 


ka'daki zenciler buraya gönderilsin, it ite kırdırılsın. Mistir Buş mudur, Puşt mudur nedir, o da sevındırılsın. 

c) Bizim abazan Anadolu delikanlıları orada azgın karıları görünce hiç affetmezler vallahi. Şap icad olundu sertlik bozuldu netekim. Bülbüle tuzu çok yedirirsen bülbül makam değiştirir. Neyse şimdik; AIDS belası adamın ayağını yerden kesiyor malum-u aliniz, orada bizim Mehmetçik'in dört ayağı birden kesiliverir yerden mazallah. 

Çözüm: Çok karı, çok kaput. Malzemeden çalınmasın kalın naylondan yapılsın. Önce tedbir alınsın, sonra tevekkül edilsin. N 

2- Kürtler Üzerine Tezler: 

Orgazm sorunlarım dahil hepsi bu Kürtlerin başının altından çıkıyor, ben biliyorum. Bu iptidai hödüklerden ne köy olur ne de kasaba. Gözlerimle gördüm bir tanesi geçen gün Gençlik Parkı'nın önünde mandalina kabuklarını yere attı. 
Tabiat düşmanı dağlılar. Bi tane de soğuk soğuk espiriler yapan acaip var, bulmaca falan hazırlıyormuş. Bir de bıyık bırakmış tipsiz peze... Tövbe yarabbim ya resullah... 

Çözüm 1: Somalı'ye bunlar gönderilsin, Hanya-Konya görülsün. Buralar mumla aratılsın. 

Çözüm 2: Bulvardaki kahvelerden zenciler devşirilip bir “Arap Alayı" oluşturulsun. Başına da Yasin getirilsin ve gece vakti PKK'nın üstüne salınsın. (Yasin'e açıklama: Bak oğlum Yasin, bu bir mizah dergisi. Yani burda yazanlar komiklik olsun diye. Anladın mı? Sonra bana gelip "Abi niye böyle yapıyorsun" dersen şaplağı yersin) 

3- Mülkiyeliler Birliği Uzerine Tezler: 

Bundan sonra MB yönetim kuruluna aday olanlar hem mal hem de kılo beyanında bulunsun. Alpaslan hoca iyice semirdi, Zeki Müren'e döndü billahi. Hele o Ahmet Tan... Ben bilirim, tirit gibi adamdı, boynunu tutamazdı. Zemberek gibi sallanırdı. Onun da maşallahı var şimdi, boynu dönmüyor adamın vallahi. 

Ayrıca kar yağınca bizim mektep de tatil edilsin. Sağolsunlar, ılk ve orta dereceli okulların seviyesine düştük. Bir nevi yüksek lise... 

Biraderlerim, gelecek sayıda dekan, avratlar, SBF ve cinsi münasebet üzerine fikirlerimi neşredeceğim, mutlaka okuyunuz efendim. 

Kutsuz Şergüç 


BUNLARI 


«- Hocaların katındaki kartlı telefonun Dekan'ın 97 kontörlük kartını yuttuğunu, bunun üzerine arka bahçe kantininin yanına sürüldüğünü biliyor muydunuz? 

«r- 3 Ulusların Türk Dış Politikası dersinde TRT'den röportaj yapmak için geldiklerini; “feminist olmayan" röportajcı ile bir femine öğrenci arasında arbede çıktığını, röportajcının ODTÜ'yü yerden yere vurup SBF'yi övdüğünü, sınıfın da bunun karşısında utanmadan, sıkılmadan her konuşmacıyı alkışladığını biliyor muydunuz? 

w- Sadece Sine-i Mektep'te küfür kullanılmıyor. Ders kitabı olarak okutulan M. Ali Ağaoğulları ve Levent Köker'in, "Tanrı Devletinden Kral Devleti- ne" adlı kitabın 227. sayfasında (bkz: 12. satır) "pezevenk" sözcüğünün geçtiğini biliyor muydunuz? 

«- Kütüphanemiz görevlilerinden cefakâr Hasan Abi'nin vakti zamanında kat görevlisi olarak çalıştığını biliyor muydunuz? Şimdi bunun neresi ilginç diyeceksiniz? Şöyle oluyor: Hasan Abi'nin çalıştığı katta odası bulunan eski hocalardan zat-ı muhterem Özer Ozankaya, köy toplumu üzerine yeni bir araştırma yazıyor. Hasan abi de bunu okuyup "Hoca iyi güzel de, sen hiç köyde yaşadın mı? 
Yanlış yazmışsın diyor ve kütüphaneye sürülüyor. 
Hasan Abi o gün bu gündür kütüphanede çalışıyor... SM taktirane tavrından dolayı Hasan abi'yi kutlar. Hocaya diyecek lafımız yoktur. 

« Paso başvurusuyla birlikte istenen ikametgah belgesinin emniyete verileceğine dair bir söylenti dolaştığını biliyor muydunuz? Vebali boyunlarına, diyorlar ki, hiç bugüne kadar sekreterlik talebelerin evine mektup göndermiş mi? Zaten ta-İebeler adresleri değişince gidip yeni adreslerini bildirmiyorlar mıymış. Bu ne işmiş? Valla böyle diyorlar. SM yalnızca objektif yayıncılık yapıyor. 

« Cevat Geray'ın ilerleyen yaşına rağmen hâlâ genç kızların ilgi odağı olmayı sürdürdüğünü biliyor muydunuz? Özellikle ders aralarında ve kokteyllerde güzel kızların oluşturduğu bir çember içinde yaşamak zorunda kalan Geray'ın cazibesi- nin sırrının özellikle "yakışıklı" Celal Göle tarafından merak edildiği, asistan İlhan'ın ise onca yakışıklılığına Oo rağmen neden hâlâ kızlarca farkedilmediğine bir anlam veremediği öğrenildi. 
Aykut Çelebi konusuna ise önümüzdeki sayılarda değineceğiz. 

«r Cumhuriyet yurdunda “bir adet kazak kaybedilmiştir” anonsu üzerine, yurtta kalan bütün Kazak'ların (yani Özbek gibin) panik olduğunu ve danışma bürosuna akın ettiğini biliyor muydunuz? 


BİLİYOR MUSUNUZ? 
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SON DAKİKA... SON DAKİKA 


Dergimizi sürekli takıp edenler hatırlayacaklardır; 9. sayıda (1) "SM Gözüyle Topluluklar" başlığıyla yayınladığımız ampirik çalışmada fakültemizde faalıyet gösleren (!) toplulukları tanıtmıştık. İşte Nisan 1992'de yayınladığımız sayıdaki (2) o çalışmamızda gözümüzden kaçan bir topluluk geçtiğimiz günlerde zu- 


hur etti. Kendilerine Hür Düşünce Topluluğu ismini 


münasip gören bir grup tüllap ne kadar adlarıyla müsemma olduklarını daha ilk toplantılarında belli ettiler. 
Tansu Çiller'i dinlemek ve gözlemek üzere Büyük Anlıyı doldurmuş kalabalığa çeşitli telkinlerde bulunan bir topluluk üyesi "Arkadaşlar Sayın Bakanımız yola çıktılar, lütfen kendisine lâyık bir karşılama yapalım” buyurdular. Gördüğünüz gibi bizzat kendisinin hür bir düşüncesi olduğu ayan beyan ve sarıh bir şekilde belliydi ki bu da apaçıktı. 

Toplantının asıl önemli ve göz alıcı yanı giriş ve sonuç bölümlerini hazırlayan ve sunan değerli hocamızın (3) one-man show'uydu. Anfiye Tansu Çiller'den yaklaşık bir dakika sonra giren Prof. Dr. Büleni Daver 
(4) gördüğü yoğun ilgi üzerine ellerini, kollarını sallaması ilk anda topluluk üyelerine ne yapacaklarını şaşırttıysa da Tansu Hanım'ın çevik bir hareketle Daver'in elini tulması ve bunun da değerli hocamıza ılaç gibi gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Daha sonra konuşmasına başlayan Tansu Çiller, değişen dünyadan ve bu değişen dünyada Türkiye'nin konumundan balhsederken ne kadar sıkıcı ve uyutucu ve inandırıcılıktan uzak ve kandırıkçı ve de sadece sevimli olduğunu farkedince araya bir fıkra sıkıştırarak monotonluğu bozmaya çalıştı. Anlattığı fıkraya gelen yegane tepki ise değerli hocamızın kollarını ve buna bağlı olarak ellerini arkaya doğru uzatarak gülmesiydi. Neyse ki arkada bulunan onlarca HDT üyesinden bir kaçı sandalyeyi tularak hocanın düşmesini önlediler (zaten bu er kişileri takım elbiseli, hatun kişileri etekli olan üyelerin toplantı boyunca başka işe yaradıkları görülmedi). Eski bir üniversite öğretim üyesi olan ve yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca ağzına sadece iki kere üniversite kelimesini alan bakanın YÖK'ten de hiç bahsetmemesi tabı ki hıç- bir tepkiye neden olmadı. Büyük Anfiyi dolduran öğrenciler değerli hocamızın tabiriyle “Sevgili Tansu'yu alkışlar ve sevgi nidalarıyla uğurladılar. 

Sayın Bakan'a da yakışan buydu! (5) 


(D Nisan 1992 

(2) 9. Sayı 

(3) Prof. Dr. Bülent Daver 

(4) Değerli Hocamız 

(5) SBF Büyük Anfi'de bu toplantının yapıldığı saatlerde Bilkent Üniversitesi'nde sayın İçişleri Bakanı terörle ilgili bir konferans veriyordu. TRT haberlerine göre kendini bilmez kökü dışarıda bir öğrenci, Bakana "İnsan Hakları Derneği'ni basıyorsunuz, yargısız ınfaz uyguluyorsunuz, kitap fuarı basıyorsunuz, kısacası Siz devlet terörü yapıyorsunuz ve ben de bu durumu protlesto ediyor, salonu terkediyor ve öğrenci arkadaşları da terketmeye davet ediyorum" diyordu. Bilken!'teki 3 Öğrenci Bakana ve Bilkent'e yakışmayan bır davranışta bulunmuşlardı. Anlayana 5 öğrenci saz, anlamayana davul zuma azdı. 


SM'den ilginize, bilginize, insafınıza ve de vicdanınıza! 


SİNE-İ MEKTEP MİZAH 
TOPLULUGU KURUYOR 


Siz de buna inanıp, abi ben de geleyim, toplulukları çok severim, yani üniversite- de aktif öğrenci olmak iyidir, yani topluluk olsun da çamurdan olsun diyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde. Okulda kurulmuş olan bir sürü topluluk var, onlar zaten birer fahri mizah topluluğu olarak çalışıyorlar. Bir de biz tutup mizah topluluğu kurarsak rekabet olur, pazar kavgası başlar. O yüzden vazgeçtik, kurmuyoruz, kurarsak gezi ve inceleme topluluğu kuracağız. Orada da pazar kavgası olabilir. 
Ama olsun, bizim arkamızda koskoca dekanlık var. 


SİNE-İ MEKTEP'TEN 
BİR HİZMET DAHA 


Efendim reklam panolarını görüyorsunuz, Sağlık Bakanlığı diyor ki, AIDS'e karşı tek çözüm tek eşlilik. Biz de diyoruz ki döhha! Ne yani bu melun hastalık, bir tek cinsi münasebetten kaynaklanan virüs bulaşması ile mi peydahlanıyor? 
Kan naklinden, virüs taşıyan şırınga kullanımın- dan bulaşmıyor mu? Hem öyle bile olsa kaput var. O ne işe yarıyor? Neyse efendim, biz düşündük, bu zihniyet bu gidişle iflah olmaz, dedik. Bari milletin parasını reklam ajanslarına yedirerek çarçur etmesinler diye düşündük. Derginiz SM, hiçbir ücret talep etmeden aşağıda yeralan reklam sloganlarını bakanlıklarımızın kullanımına sunuyor. İlham kaynağımız, tabii ki "tek çare tek eşlilik" sloganıdır. 

& Vereme karşı tek çare, veremlilerin tek bardak kullanması. Veremli tek bardak kullansın, hastalık başkasına bulaşmasın. 

© Siyasi istikrarsızlığın tek çaresi, tek kişi idaresi; padişah geri gelsin, istibdat olsun. 

«5 Kepeğe karşı tek çare tek şampuan. Tüm firmalar kapansın, benim babamın şampuan fabrikası var. 

& Futbol takımlarımızın galibiyetini garantı 


altına almak için tek çare , tek gol yemek, çok gol atmak. At at atmayan ipne... 


w& Kinik azınlıklara karşı tek çare etnik temizleme. Hepsini öldürelim, sabun yapalım. 


PANO MESELESİ 


Koridordaki panolarda yaşanan keşmekeş mega (bir nevi büyük, en büyük Sabah'tan bile büyük) boyutlara ulaştı. Bir yanda yirmiye yakın topluluğun, filancayı getirdik şu gün konferans verecek, dayımız geldi toplu halde elini öpeceğiz gibi duyurulan yer alırken, öte yanda bireysel ya da sürüsel "parti var abi, partiye gitmece", "Elma- 


'dağ'a gidiyoruz, kızları da özellikle bekliyoruz", 


"Bizim evde toplanıyoruz, gelmeyene küsüyoruz" tarzında yapılan çeşitlemeler, birbirine iğnelenmiş (afedersiniz döt döte girmiş) kağıtlar artık 


- kusturucu etki yapıyor. 


Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de okulu panayır ya da sirk zanneden tüccar takımı türedi. (yarı banknot, yarı insan) Bu şahıslar koridor- da (Karşıdan (o karşıya (oçektikleri (o bantlara yapıştırdıkları "şuraya-buraya gidiyoruz" ilanlarını insanların gözlerine sokmaya çalışıyorlar. Ne diyelim medya çağının spastik ürünleri. Onları vicdan, cüzdan ve de libidolarıyla başbaşa bırakıyoruz. (libido bkz. Sabah'ın verdiği Meydan Larousse, Zafer Mutlu abime hürmetler) 


»9 | o 
TÜRK-İŞ 
Türk-İş'in, 16. Genel Kurulu'nda, katılan insanların öğle yemeklerini Tunalı'daki Merry Oueen hamburgercisinin vermesi Türk işçi ha- 


reketinde yeni bir dönem açtı. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız bir Türk-İş ağası (yöneticisi) 


- şöyle dedi: "Bugün belki işe sendika temsilcile- 


rini, delegelerini hamburgerle doyurarak başladık; ama bir gün gelecek Türkiye, öğle yemeği için sefer tasında hamburger taşıyan işçilerle dolacak. İşte o gün hamburgerlerin içine Türk-İş olarak koyacağımız sarı bir sosla işçi sınıfının beslenip büyümesine katkıda bulunmuş olaca- 


gız." 


ALO SİNE-İ MEKTEP 
AHMET CARCAR 


Mülkiye idarecileri, mülkiye idarecileri! 
Bu okulu nasıl idare ediyorsunuz siz bakiim. Ne öyle her yerde 20.000 TL olan paso fiyatı Mülkiye'de 25.000 TL. Ne yani Mülkiye diğer fakültelerden daha mı zengin. Şimdi diyeceksiniz ki 5.000 TL.nin ne önemi var? Siz bilmezsiniz o parayla neler yapılmazdı ki. Hatta geçenlerde 47 numaradaki Havalı Deniz 5.000 TL. çıkışmadı diye yanına almadı kaltak, öhöa... Neyse, yani 5.000 
TL. bugün önemli para. Koyarm üstüne 999.995.000 TL. alırım mis gibi araba. Yoksa 5BF oto galerisi açmayı falan mı düşünüyor? Ya açıklayın 5.000 TL.yi ne yaptığınızı ya da gelirim oraya hımm yaparım sonra. 

Oğlum Apo! Biletçi Apo, 

Bak sana diyorum. Bana geldiler çocuklar dediler ki, bu herif öğle arasında bilet kesiyor. Sütun dibinde bekleyip bilet satıyormuşsun. Kaça satıyorsun oğlum? Opera falan yani... Ne iş? Neler çeviriyon? Malumatanı bekliyorum. Hadi canım sıkma benim canımı. 

Alpaslan Hoca, i 

Nedir bu sınav soru kağıtlarının hali. Tasarruf edeceğim diye bit kadar kağıtla- | ra Sinav Sorusu bastırıp öğrencinin göz sağlığıyla oynuyorsun. Tabi arada gözü bozulan öğrencilerin 
Mediko'dan aldıkları gözlük parası da devletin o cebinden çıkıyor. Senin tasarrulun oluyor israf. Ayrıca, o kağıtları kimin kestiğini de merak ediyorum doğrusu. Mübarek. 
kağıdı Ece denizi kıyıları gibi kesmeyi nasıl başardı” 
Pes vallahi. 

Prof. Ozdemir Akmut bey; 

Çocuklara öyle bir ödev vermişsin ki, kâbuslarında seni görmeye başlamışlar. Pes yani. Ödevi yapmak için son üç yılın gazete ve dergilerine 


bakmak, sonra 1500 tane veriyi bilgisayara geçirip hiç anlamadıkları işlemler yapmak zorundalarmış. Ben bile yapamam yani. İşim var, gücüm var. Asistanın Erkan da doğru düzgün ilgilenmiyormuş zaten. Gevşetin biraz, gevşetin... 

Geçenlerde bir kurultay oldu, 

Devlete, millete hayırlı olsun. Bana telefon edip sordular. "Hocam bunların kurultay afişleri, başka bir parti vardı kapatıldı onların afişlerine benziyor; ne iş" dediler. İkisinin afişinde de oturkatıl gibi (iller mi varmış ne. Telefondaki eşşolueşşeğe de söyledim sana ne diye. Size ne evladım! Kullanılan hitabın benzerliğini irdelemek size mi kaldı? İrdelerim seni, görürsün gününü. 
Yazı İşleri Müdürüne de kaç kez söyledim. Degiştir şu sekreteri dedim. Her gelen telefonu bağliyo kaltak. Bağlıyacam ikisine de, binecem tepelerine. 

Aferin çocuklar, aferin, 

Bir topluluk daha kurmuşsunuz. Demokrasi kuşağı mıdır, don lastiği midir? Ne de güzel bir isim. Yahu bu topluluk işleri de olmasa sizin façanız hiç düzelmezdi. Geçen gün gördüm bayram şekeri gibi giyinmişsiniz. Birilerini bekliyordunuz herhalde. Neyse, Allah zihin açıklığı, emiş gücü versin. Söylemedi demeyin. rakipleriniz size karşı Alaca Karanlık Kuşağı kuracakmış. 


2 .G2OJEN 
DOLgELERE 
RA LAK! 


PSÜKOLOJÜK TEST 


(Test dediğin böyle stopiklig olmalı) 


I- Karanlık ve 1ssız bir sokakta yürüyorsunuz, bir tıkırtı duydunuz, aklınıza ne gelir? 


a) Mutfakta biri mi var? 

b) Arabanın taksitleri 

c) Çocukluğum, uçurtmam, misketlerim. 

d) Çişim 


2- Arkadaşlarınızın tavırlarında degişmeler hissederseniz ne düşünürsünüz? 

a) Fermuarım mı açık acaba? 

b) Dost kara günde belli olur 

c) Fasulye neden kaynamıyor? 

d) Acaba burnumda sümük mü var? 


3- Canınız çok sıkılıyor, ne yaparsınız? 


a) "Ofİ, puff, offf" derim 

b) Sıkıcı bir kitap okurum (Çivi çiviyi söker) 

c) Talk show yaparım 

d) Otuz küsur yaparım 


4- Haksızlığa uğradınız, tepkiniz ne olur? 


a) Sineye çekerim (Bir nefeste) 

b) Dava açarım, hakime para yediririm c) Küfrederim 

d) (tepkisiz yani) 


5- Bir probleminiz oldu mu kime danışırsınız? 


a) İş ve İşçi Bulma Kurumuna b) Danışmaya 

c) Ata Nirun'a 

d) Bilirkişiye 


6- Psikanaliz size neyi çağrıştırıyor? 
a) Pis, kanalizasyon, bok küsür. 

b) Aile baskısı 

c) Pantolon askısı 

d) Arzın merkezine yolculuk 


7- Ellerinizin üzerinde yürüyen küçük filler görseniz ne yaparsınız? 
(Bütünleme sorusu) 

a) Beslerim 

b) Safari düzenlerim 

c) Üç kulfu, bir elham okurum 

d) Kendime sorun yaparım 


8- Yalnızlık hissine kapıldığınızda ne yaparsınız? 

a) 900'lü bir telefonu ararım 

b) Plastic Woman'ıma sarılır ağlarım 

c) Omlet yaparım 

d) Ense yaparım, kafa dinlerim 


Değerlendirme: a:2,b:0,c:1,d:3 puan 

0-8 puan: Siz ruhsal açıdan sağlıklı gibi görünüyorsunuz. Standart koyun tipi insanı temsil ediyorsunuz. Çevreden çok etkileniyor, toplumda kabul görmek istiyorsunuz. 
Ancak potansiyel ruhsal dengesizler genelde bu gruptan çıkar. 

9-16 puan: İnce bir ip üzerindesiniz. 
Zaman zaman dengesiz hareketlerinizle aklı başında-aklı kıçında ikileminde bocalıyorsunuz. Aslında en tehlikeli gruba giriyorsunuz. 
Keman yayı gibi gerginsiniz ve gidişatınız iyi değil. 

17-24 puan: Evet moruk, kesin uçmuşsun sen. Herşeye boşvermiş tavırların, aslında içinde kopan fırtınaların dışa ters olarak yansıması. Muhtemelen klâsik kötü çocukluk problemlerinin günümüze uzantıları. Ama sektör, takma kafaya. Ölümlü dünya ölümlü insan, ha alim olsan ha zalim olsan! 


DİANETİCS 


(İNSAN AKLININ SINIRLARI) 


Telefon idaresindeki memurla konuşurken belirli cümleleri kullanmak zorundaydım. 
Adamı böreğe benzettiğim halde bir türlü "güzel olnıuş, hamuru iyi tutmuş diyemiyordum", bu da bende bir hayli sıkıntı yaratıyordu. 
Doktor karşısındaki şizofrenle, resmi daireye düşmüş vatandaş arasındaki benzerlik nedir? 
İkisi de bir türlü derdini anlatamaz, bir türlü üyesi olamadıkları bir dış dünyanın o garip dilini öğrenmek için debelenip dururlar. Şizofrenler minik pembe filleri eşliğinde o terapi- den ötekine, vatandaşlarsa o masadan bu masaya koşturup dururlar. (Bu arada bu masalara çok dikkat etmek gerekir. Vatandaşlar asla masaların öteki tarafına geçmemelidirler. 
Bu masalar sayesinde çoğu vatandaş memurların belden aşağısının olmadığı sanısına kapılmakta, bu yüzden nüfus artışına bir türlü akıl, sır erdirememektedir. Bize Berlin Duvarının geçilmezliğini anlatan filmlerin yanında masaların geçilmezliğini anlatan filmler de yapılmalıydı. Neyse...) Şizofrenler asla kendilerine konan teşhisi yanıltmamalı, vatandaşlar da masanın üstüne ellerini koymamalı ve memurun ilmeğini kaçırmasına asla sebep olmamalıdır. Deliler kapatılmalı, dışardakiler (delirmediği için anormal olanlar) herşeyin yolunda olduğunu söyleyerek yuvarlanıp gitmelidir. Böylece psikiyatristler işsiz kalmaktan kurtulup mesai saati suratlarıyla konsultasyonlarına devam etmeli, arada bir de normallik anormallik üstüne ahkâm kesebilmelidirler. 
Bireyci olmak, gemisini kurtarmak, normal olup, insancıl olmak, yolda yürürken şarkı söylemek anormaldir. Uyum güçlüğü çekenlere; günün yorumu, evlenme, kurallara uygun olarak bir erkek bir kız iki çocuk yapma, televizyonun üstüne örtü örtüp mutlaka üstüne bir vazo koyma (kulpu kırık bir fincan da olabilir) pazar günleri maç seyretme ve benim soru- 


num değil kürleri uygulanmalıdır. Ayrıca sürüden ayrılanı kurdun kapacağı sık sık tekrarlanmalıdır ama sürüden ayrılmayanı kurdun ne yapacağından asla bahsedilmemelidir. Çalan ziller, dersler, bağlanmayan telefonlar, te- 


. levizyonda her koyun kendi bacağından asılır 


ifadesi olan spikerler, gözleri bağlı değil gözleri yerde olan suçlular, Kızılay'dan geçer miler, hepsi asansörün kapısına bakan kafalar (Bok var sanki o kapıda) tam gaz ortada dolanırken, politikacılar da durmadan halk denilen ne idüğü belirsiz garip bir nesneden bahsedip durmalıdır. Politikacılarımıza göre bu halk denen nesne zem zem suyuyla yıkanmış kutsal, bu aziz milletvari bir şeydir. Anladığımız kadarıyla yüksek bir yerden farkedilebilmektedir. 
Çünkü, politikacılarımız halk dedikleri nesneyi miting alanlarından başka yerlerde farketmeyi bir türlü becerememektedirler. Dikkatimizi çeken bir başka noktaysa bu halk denen şeyin daima yangında en son kurtarılacak şey olduğudur. Günde iki yüz kelimeyle konuşan ve ne yaptığı pek bilinemeyen bu halk nesnesi bir taraftan da entellektüllerimiz tarafından çekiştirilip durmaktadır. Günde otuz insan görüp; otuz milyon üzerinde ahkâm kesmeyi pek seven bu zevata bu yargılama haklarını nerden aldıklarını sormak "oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı" demenin etkisini yaratmaktadır. 
Bu arada insanlar "fermuar kullanımının penisin va derisine verebileceği zararlar", "Arizona'da bulunan üç göğüslü ve altı parmaklı kadın" gibi konuları tartışmaktadır. Kendilerine uzaylı gibi bakılan "Disconnectus erectus"larsa (Disconnektus Erektus: Ejekülasyo- nun extra vajinal olması) taksitli satış kampanyalarına katılmak ya da Türk Popu dinlemek arasında seçim yapmak durumundadırlar. 


İşte böyle yuvarlanıp gidilmelidir. Bu yazıyı okuyanlar da pek bir şey anlamamalıdır. SSCB'nin çöküşünden bahsetmeleri muhtemeldir. 


SBF ÜZERİNE TEZLER-I 


Kısa adıyla Mekteb-i Mülkiye-i Şahane-i Âli Osmaniye olarak bilinen Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaklaşık 3500 kişi okuyor. Daha doğrusu 3500 kişi gelip gidiyor, hatta bir kısmı sınavdan sınava gelip-gidiyor. Küçük bir kısmı ise sınavlara dahi girmiyor (özeleştiri). 


İyi de bu 3500 kişi kim? Kimlerden? 
Nereli? Oranın içinden mi? Ve ne yapıyor? 
Bir kısmı Ricoys yapıyor ve saçları ahenkle dansediyor. Bunlardan koridorlarda ve civar pastanelerde bol miktarda bulunuyor. SM lite- 


ratürüne lepistes tabiriyle yerleşen bu zat-ı 


mMuhteremleri damgalarından tanımak da mümkün. Levi's, Lee vs. gibi damgalar aynı zamanda bu insanların iletişim yolunu da sağlamış oluyor. Zira sohbetleri de bu damgalar (markalar) üzerine kurulu. (Dinime küfreden 


. müslüman olsa diyenler olabilir. Desinler, bizi 


bozmaz) 


Diğer bir kısım ise çifte- gidip okey atıyor. Gerçi haksızlık etmiyelim arada bir pişti, king gibi daha az gürültülü oyunlar da oynanıyor. (Kâğıt oyunlarında da gürültü çıkıyor, zira elin masaya kâğıtla birlikte hızla vurulması suretiyle râkip oyuncunun moralini bozmak ve onun suratına tek kaşını kaldırarak haince bir sırıtış atmak mümkün). Bu insanların iletişim yolları ise okey'e dördüncü aramak, yan masadan ateş istemek ve kahveciyle çay sayısı konusunda tartışmada bulunmak gibi çeşitlilikler içeriyor. Arada bir kendi aralarında fikir teatisinde bulundukları da gözlemlenebilir. Bu teatiler esnasında "çifte giderken gösterge kullanılır mı?. Son iki'den sakınma yolları, düşeş her zaman işe yarar mı? Nasıl koduk ama!" gibi konular irdeleniyor. (Bu arada çifte giderken gösterge kullanılır) 


Kamu-yoğun okuyan diğer bir kısım ta- 


lebe ise Nirvana'ya ulaşmakla meşgul. Kaymakam olma hayalleri fantezilerine ağır bastı- 


ipi 


ğı için dersleri hiç kaçırmazlar ve genellikle okulu 4 yılda bitirirler. Bu süre zarfında ne yaptıklarının araştırılmasını ise bilim adamlarına bırakıyoruz. 


Bir de bitkisel hayatta olanlar vardır. 
Bunlara "ot" denildiği de olur. Bunlar, suyasabuna dukunmadıkları, bütün derslere düzenli girdikleri, hocaların yaptığı espriler ve ettiği küfürleri de not ettikleri, akşam evde televizyon seyredip sabah okula gelmekten başka birşey yapmadıkları ve bu yüzden Sine-i Mektep de almadıkları için ve dolayısıyla bunları okumayacakları için ve okusalar dahi üzerlerine alınmayacakları için küfür edilebiliteye sahiptirler. (ex rl ) 


Ayrıca Paris'te Son Tango'yu seyredip, “aşkı bu kadar güzel anlatan bir film görmedim abi ya" diyenler var. Etkinlik olsun diye bir takım faaliyette bulunan bu tür talebeler aynı zamanda marjinal olmak için futbol maçı da seyretmez, dergi çıkarırlar. 


Geriye kim kalıyor diyeceksiniz? Geriye Sine-i Mektep okurları kalıyor tabi ki. (Burada okuyucuya kendisinin ayrı bir kategoriye girdiği hissi veriliyor) Anlaşıldığı gibi SM okuyucusunun sayısı az. (Burada okuyucu elit bir kesimin içinde olduğu zannına kapılıyor) Bu az sayıdaki SM okuyucusunun duyarlı, bilgili, kültürlü, espritüel, kendini ve çevresini sorgulayan kişiler olduğunu söylemeye gerek yok tabi. (Burada okuyucu kendini bir bok sanıyor) Aynı zamanda zeki, yakışıklı ya da güzel oldukları da bilinen bir gerçek. (burada okuyucu eşşeğin dübürüne su kaçırdığımızı farkediyor artık, eşek değil ya!) 

Bir de nevi şahsına münhasırlar var. 
Bunlar da Keko Arif, Yasin ve "Ben" oluyoruz. 


i HEYAT IDE HÂL MUNİLAAŞI VALİLİĞİNCE 
1 GALEDİLMİŞTİR; 


Ayıntab vilayeti hududunda vuKu bulan mu- 
| harebatta “Mukabil Gerilla Teşkilatı” BölüK, başların- 
dan Mülazımı Evvel Hayri Efendi, delaled nihad 


| Biçarenin “gık! diyemeden kadib-i acibi siyaseten der- 
| dest edilmiştir. Hayri Efendinin alet-i reculiyeti için 


| tecavüz etmiştir. nidalarına Karşı, 25 yaşında deli- 


| dum dedi. 

| Tembellere Sözlük; 

I Mukabil Gerilla Teşkilatı: Kontrgerilla 

| Delaled nihad: Hain tabiatlı 

Kendehâye: (Tababet dilinde), non posesum taşaKum 
| Derdiniyam: Kılıç Kında durumu 

Kadib-i acib> Alet-i resuliyet: penüs 


İrmazz EA ME MAR 2 az 
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| kürt eşkiyası tarafından Kendehdye edilmiştir. Fo 
| soğrafla vakidir, demiyâm vaziyette gâfıl yakalanan | 


| icra edilen törende beyanatta bulunan Sadrazam Süley- | 
İman Paşa, mıntıka ahalisinin 'cariyelerimizin ırzına | 


| kanlı merdanedir, Böyle şeyler olur” Buyurdu. Hayri | 
| efendi ise "asıl mağdur olan bendenizim, mundar of 


YAYIN EVİL 
TANIYALII 


Teferruat Yayınevi: Entel tailesinin kıtaplarını basarlar. Rivayete göre kısa saçlı ve sakalsız olanlara kitaplarını satmıyorlarmış. 
Bastıkları kitapları 10-15 kişi alıp anlayabildiği için ekonomik güçlük içindedirler. Cicili bicili kapaklarla, kızılderilileri boncuklarla kandıran beyazlar misali, okuyucuyu kitaplarına çekerler. 
Arka kapağa bastıkları, yazı ile sersemletir, (iyat eliketi ile de öldürücü darbeyi vururlar. Sakının. 

Karga Yayınevi: Yükte küçük pahada büyük kitaplar çıkarırlar. İyilerin dostu kötülerin amansız düşmanıdırlar. Anlaşılamama s0- runları kroniktir. "Halka inemezler". Halkı da "çıkaramazlar", Ne yapacaklarını bilemedikleri için kitap basarlar. 

Can Yayınevi: Amerika'da görülen bir araba mezarlığından esinlenerek kurulmuş ve roman mezarlığı olmak amacıyla yayın hayalına sirmiştir. Latin Amerikalılar tarafından yazılan ve 400 sayfanın üzerinde olan herşeyi basarlar. (Rio telefon rehberini bile). Brezilya dizilerinin ülkemizdeki öncüleridir. 

Cem Yayınevi: Kendilerini dört bir yana dağıtmışlardır. Roman, öykü, şiir, menü, Ol0- büs tarifesi, sınav sorusu... ne bulurlarsa acıma- dan basarlar. Satamasalar da üzülmezler. 


HOCALARIMIZIN 
YENİ ÇIKAN KİTAPLARI 


& "Emel Sayın'a Aşk Mektupları" Bülent Daver. 

& "Mülkiyeliler Birliği Pratiğinde Sosyalizmden Kapitalizme Geçişin Teorisi Ya Da Yükselen Değerlere Uyum Çabalarına Katkı” Alparslan Işıklı - Dönek Yayınevi 

& "Popüler Olma Sanatı" Baskın Oran 

& “Orgazma Giden Yol Sovyetler Birliginin Dağılışı" Aydın Yalçın, Kendi Yayını 

"Megalomanın Dünyası" Yahya Sezal 
Tezel (Otobiyoğrati) 

"Peru'daki Müslüman Azınlığın Basın Haklarının Kısıtlanması Üzerine Kısa Bir Dencme" (6 Cilt)- Türkkaya Ataöv 

& "Elitizmin Dorukları - Oral Sander 


AKLIMA 
TAKILAN SORULAR 


Bilimadamları dünyadaki ilk insanın bir pigme olduğunu açıkladılar. Yani şimdi. Aden bir Piyme miydi? “Pigme'den adam çıkmaz” dememişler. 
X Bir de rap müzik olayı var. Bunların clebaşı da Amerika'daki zenciler Ku Klux Klan uyuyor mu? Bu Amerikalılar özgürlüğün bokunu çıkardılar yani. Kim dinliyor, kim anlıyor Kârdeşim bu müziği? Siz hiç yolda yürürken rap mü zik mırıldanan birini gördünüz mü? 

# "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek” şarkısında (hangi yörenin bilmiyorum) ayvanın Çi- 


çek açmasıyla yazın ne alakası var? Ayva kre. 


meyvesidir. Hadi onu geçtik. “gönül bu sevdi dan vaz mı geçecek" diye devam cdiyor. Yaz vw lince mi sevdadan vazgeçecek yoksa ayva çiçek açınca mı? Ve niye yani? 

& Bir de yerkabuğunun altındaki magma (abakası var ya, o beni düşündürüyor. Şimdi bu magma çok sıcak, öyleyse niye yerkabuğunu vakmıyor? Yerkabuğunun kalınlığı 200 km. lalanmış. Nasıl ölçmüşler bunu? Bence olay il vinç yani. 

$€ Şampuan reklamlarından birinde; kız, erkeöin önüne bir çanta iter ve bizim salak onu “farkeimez bile. Çünkü dünyanın kiri tozu kızın saçlarındadır. Kızın yanındaki diğer kız ise, ona bilmem ne şampuanını önerir. Çünkü kendi onu kullanıyordur. İyi de madem diğer kız o şampuanı kullanıyordu, salak herif niye onu farketmedi? Hadi bunlardan vazgeçtik, öyle kızın saçı pis olsa ne farkeder? Saçlarını mı şeyedecek sanki? Töbe töbe. 

*€ Bir de bir traş bıçağı reklamı var ki adamı fıtık eder. Hani şu "bir çan bir çun ve çaçaçun" denilen reklam. Kim bulmuş bu sloganı? 
Kimin aklına gelmiş? Ve niye yayınlıyorlar bunu? İnsan utanır. Bunu düşünen herif traş olur- 


ken çaçaçun diye mi ses çıkarıyor? Hayrct bir 


şey yani. 

# Orta Asya'daki Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen ve Azeri Cumhuriyetlerine Türki cumhuriyetler diyoruz. O halde Türkiye de bir Türki cumhuriyet mi oluyor? Biz şindi Oğuzların Kayı boyundan gelmedik mi? Nasıl ki Türklerin Özbek olanlarına Özbek diyoruz, kendimize de "Oğuz" ya da "Kayı" dememiz gerekmez mi? 
Bilmiyorum ama mantıklı gibi geliyor bana. 

$# Şimdi bir de şofben olayı var. Yeni evli çiftler sapır sapır dökülüyor. Yav kardeşim şofben açıkken yapmayın şu işi (o işi) Üstelik banyonun kapısını niye kilitliyorlar? Garip yani. 


AHMET ŞUKEYRİ - ÇU EN LAY 
DİYALOGU 


Çu En Lay - Bizden ne istiyorsunuz? 
Şukeyri - Sağlığınızı. 


Çu En Lay - Açık konuşun, tam olarak ne istiyorsunuz? 


Şukeyri - İki halkın kardeşçe ilişkilerini geliştirebilmek amacıyla... 


Çu En Lay - Geveleme de söyle! Ne istiyorsun? 


Şukeyri - Sana kısaca Çu diyebilir miyim? 
Çu - De. 


Şukeyri - Allahın emri peygamberin kavli ile kızın Çan Çun Çaçaçaçaan'ı oğluma istiyorum. 


Çu - Peki ama başlık parası işi ne olacak? 
Ben kızımı kuş üzümüyle, lalalarla büyüttüm. 


Şukeyri - Sana Ortadoğu'da istikrarsızlık ve en son buluşumuzu vaadediyorum. 


Çu - Neymiş bu buluş? 

Şukeyri - Mutluluk çubuğu. 

Çu - Verdim gitti. 

Şukeyri - İşte devrimci ruh budur! 
(Türkkaya Ataöv) - Hoppalaa! 


